
EEN TUIN IS EEN PLEK WAAR JE JE OP 

JE GEMAK VOELT.

EEN PLEK DIE JE MIST WANNEER JE 

ER NIET BENT.

‘Ik ben uitbundig, ongeduldig, ik houd van groen – bomen, planten en bloemen - en heb 

passie voor ontwerpen. Ik houd ook van samenwerken, met de opdrachtgever, met ons 

team en met leveranciers. Ik voel mij thuis bij mensen die mooie dingen maken. En ik 

houd ervan mensen samen te brengen om problemen op te lossen.’

	

IK WÍL HET NIET ALLEEN DOEN

‘Iedereen heeft zijn eigen ideeën over de juiste tuin. Het is ons werk om dat idee te van-

gen in een ontwerp of tuinplan en de aanleg goed uit te voeren. Dat lukt alleen wanneer 

wij de klant begrijpen. Dus begint het ontwerpen van jouw droomtuin met luisteren.

‘Dat luisterende oor houden wij met ons hele team open: niet alleen bij het ontwerp, 

maar óók bij de aanleg. Wij blijven allemaal alert op de wensen van de opdrachtgever 

wanneer de tuin alsmaar meer zijn vorm krijgt. Ons team is voor een tijdje bij iemand te 

gast om iets te maken waar hij of zij blij van wordt. Dat is ontzettend mooi werk en dat 

moet je waar maken.’

CREATIEF BEZIG ZIJN, KIJKEN MET JE OGEN EN ZIEN MET JE ZIEL

‘Ik houd van ‘omdenken’. Wij zetten ónze ideeën voor ontwerp en aanleg niet voorop. 

Wij proberen zelfs de meest uitdagende klantwensen tóch te realiseren. Ik beoefen al 

vanaf mijn 16e het hoveniersvak. Buitenruimtes ontwerpen doe ik met inzet en vreugde 

en daarin groei ik zelf ook nog steeds. Ik probeer een buitenruimte te ‘zien’ zoals een op-

drachtgever hem wil beleven. Het is fantastisch om iedere keer weer met nieuwe oplos-

singen opdrachtgevers blij te maken.’

MIJN INSPIRATIE

‘Mijn inspiratie voor tuinontwerpen is enorm aangewakkerd door de opleiding die ik 

volgde bij Michel Lafaille van het Ontwerpinstituut.

Ik wilde altijd al tuinen aanleggen en had daarvoor met veel plezier de opleiding tot ho-

venier gevolgd. Die sloot ik af met een stageproject in de Keukenhof in Lisse.

Als beginnend hovenier leer je het vak. Je leert luisteren naar opdrachtgevers om proble-

men op te lossen. Michel Lafaille liet mij nadenken over de groei van een tuin, zodat ik nu 



bij de creatie van een tuinplan al rekening houd met onder-

houd en ontwikkeling van een tuin.

Bij hem kwam ik in aanraking met de beleving die je kunt 

hebben bij een tuin, en hoe je die beleving subtiel kunt be-

ïnvloeden. Lafailles ontwerpen zijn altijd een evenwicht van 

natuurlijkheid en de invloed van de eigenaar.

Na de opleiding aan het Ontwerpinstituut won ik in 2017 met 

ontwerpster Angela Warmerdam op het tuinenfestival in Ap-

peltern met een tuin die was geïnspireerd door kunstenaar Herman van Veen.

Een andere bron van inspiratie was Pieter Buys, een Haarlemse tuin- en landschapsarchi-

tect. Hij leerde mij gebruik te maken van het lijnenspel in een tuinontwerp. Bijvoorbeeld 

door een visuele waterloop te creëren . . zonder water, maar met keien in de vorm van 

een beek. 

TUINEN EN RELATIES MOGEN GROEIEN

‘De natuur is constant in beweging. Bomen en planten groeien, net als gras en ‘onkruid’. 

De seizoenen en het weer zijn van invloed op een tuin. Wat wij vandaag voor je hebben 

ontworpen en aangelegd zal er binnenkort ánders uitzien. Ook smaken verschillen en 

ideeën over hoe je je tuin wilt gebruiken.

Natuurlijk houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee, maar eigenlijk is een tuin nooit 

af. Daar laten wij je niet mee zitten. Na de eerste aanleg blijven wij bij de hand voor klein 

en groot onderhoud en – af en toe – voor een complete renovatie. Als wij het vertrouwen 

winnen om voor lange tijd betrokken te worden bij het vervullen van tuindromen van 

mensen, dan worden wij erg gelukkig! Als dat bij je past, dan heb je aan ons een loyale 

partner.’

VRIENDEN VAN DE TUIN

‘Een goede tuin bestaat niet alleen uit groen en paden. Je kunt er in dwalen of zitten, 

je kunt er relaxen of spelen en sporten en het kan een verlengde van je huiskamer of je 

keuken zijn. Voor al die extra’s plaatsen wij overkappingen, tuinmeubelen, buitenkeukens, 

verlichting, zwembaden, speeltoestellen, waterornamenten, kunst en plantenbakken. In 

de loop van de jaren ontdek je welke aanbieders de moeite waard zijn aan je klanten 

voor te stellen. Dat noemen wij onze ‘vrienden van de tuin’.

JEFFREY KROON


